
 
 
 

 
 

 
Ik zie enne cowboy me perd en waage, alle daage reej ik op mien knol 
Ok kwam ik dur Gruusbek en wol doar vroage, waorum hebbe zillie lol 
tututuuuttu 
 
 
Ik zag doar en den me blonde krulle, korte rok ze liep doar noar de kroeg 
Zej zei got now me gej mot nie lulle, di is wa ik eur toen vroeg 
tututuuuttu 
 
 
 K’wil me ow deeze dolle daage, want bej ons is d’r nooit gen carnaval 
 Ik smiet mien gewer wel oan de kant en laot mien perd wel van stal 
 tututuuuttu 
 
 
Iedereen op straot en ien de kroege, zu iets mois hoi ik nog nooit gezien 
Ik heb schik gehad mar goi wer zwoege, mot terug da duut mien pien 
tututuuuttu 
 
 
 K’wil me ow deeze dolle daage, want bej ons is d’r nooit gen carnaval 
 Ik smiet mien gewer wel oan de kant en laot mien perd wel van stal 
 tututu 
 
 K’wil me ow deeze dolle daage, want bej ons is d’r nooit gen carnaval 
 Ik smiet mien gewer wel oan de kant en laot mien perd wel van stal 
 tututuuuttu 
 jalalala 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  

  


